Bovenplaatselijke vertrouwenspersonen

Onze kerk PG De Voorhof beschikt vanaf mei 2025 samen met PG Echteld, PG Eck en Wiel,
PG Maurik, Hervormde Gemeente Ingen en Hervormde Gemeente Ommeren over een team
vertrouwenspersonen. De kerken hebben dit team gevormd met als doel een meldplaats te
Zijn voor onveilige situaties zoals hierboven genoemd.

Gesprekken vinden plaats in volstrekte geheimhouding, veiligheid en vertrouwelijkheid. Het
team werkt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraden van de deelnemende kerken
en staat open voor iedereen die melding wil maken van een onveilige situatie.

Het team bestaat uit twee leden die bereikbaar zijn op het volgende mailadres:
klavertjevijf-vertrouwenspersonen@outlook.com

Jannieke den Otter

Mijn naam is Jannieke den Otter. Ik ben 29 jaar, woon in
Maurik en ben actief lid van de Protestantse Gemeente in
Maurik. Mijn opleidingsachtergronden zijn Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening & GGZ agoog. Op dit moment ben
ik werkzaam als sociotherapeut in een tbs-kliniek in Utrecht.
In mijn vrije tijd ben ik graag actief, ik doe namelijk aan
kunstschaatsen, dansen en fithess. Tevens breng ik graag
tijd met mijn familie en dieren door.

Ik vind veiligheid een belangrijke basis voor onze kerkelijke
gemeenten en wil hier graag aan bijdragen door
vertrouwenspersoon te zijn. Vanuit mijn werkachtergrond heb
ik geleerd om goed te luisteren en weet ik hoe belangrijk het
is om onbevooroordeeld te zijn. Dit wil ik dan ook graag
bieden aan degenen die met mij in gesprek willen.

Nelleke de Jong

Mijn naam is Nelleke de Jong. Ik ben 65 jaar en woon
sinds 2013 in Eck en Wiel alwaar ik lid ben van de
Protestantse gemeente, de St. Annakerk. Ik ben
dankbaar hier een prettige gemeente gevonden te
hebben. Ik heb vier kinderen en vier kleinkinderen waar
ik erg van geniet en blij mee ben! Daarnaast werk ik in
het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein op het
operatiecomplex als recoveryverpleegkundige, op de
holding en uitslaapkamer.

Mijn hobby’s zijn muziek maken; ik speel klarinet in een
amateur-symfonieorkest en af en toe speel ik in de
kerk met het orgel samen. Verder houd ik erg van
reizen, tuinieren, wandelen, fietsen en lezen.
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Enige tijd geleden werd ik gevraagd door onze predikant of ik ervoor open zou staan om
vertrouwenspersoon te willen worden van het klavertje vijf. Ons ‘veilig voelen’ willen we
allemaal! Dat is een basisbehoefte voor ons mensen en wat is er een onveiligheid in de
wereld! Ook in de kerk is er helaas soms sprake van onveiligheid, maar daar kunnen we met
elkaar wat aan doen! Te beginnen met erover praten en ruimte maken voor een plek om te

melden.



